
Tijdens een bombardement van de geallieerde luchtmacht op 19 november 1944 werd Havezate “de Heest” door een 

schonk Zwiep, in het bijzijn van burgemeester Loopuyt, een lindenboom en bank op 19 november 1952 als dank 
voor het voortvarende optreden van de bevolking. 60 Jaar later werd deze plechtigheid opnieuw herdacht bij de 
gerenoveerde bank door mevr. Barendsen-de Mol van Otterloo en burgemeester Spekreijse met de buurtbewoners.
 
“De Heest gespaard, voor brand bewaard, biedt boom en bank, tot rust en dank”
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