Willem Schutte

W. Schutte (Willem) , geboren 8-06-1919 op “Menkveld” in de
Bosheurne (tegenwoordig Borculo).

Willem was dienstplichtig militair bij het 1e Regiment Huzaren
Motorrijders Lichte Divisie. Hij werd gewond op 10 mei nabij
Vliegveld Valkenburg, tijdens de strijd tegen Duitse Parachutisten.
Een granaatexplosie doodde zijn bijrijder en trof Willem met vele
granaatscherven. Hij werd ondergebracht in het ziekenhuis te
Voorburg. Begin juni werd zijn been geamputeerd, maar een
longontsteking enkele dagen later werd hem fataal.

Op 16 juni 1940 overleed hij. Op zijn eigen verzoek is hij
begraven in Barchem. Posthuum kreeg hij het
Oorlogsherinneringskruis met de gesp en een Oorkonde

in het jaar 1949.

Onderduikers op Menkveld

Bij de familie Schutte “Menkveld” hebben ze tijdens de
oorlog verschillende onderduikers gehad, zoals vele

boeren in de regio. De onderduikers sliepen op de deel, in
de hooiberg en soms in een soort hol die was gemaakt als er
te veel gevaar was voor de familie en/of de onderduikers.
De familie heeft ook een tijdje Joodse onderduikers gehad.
De Joodse onderduikers zijn na 6 weken vertrokken.
Waarheen weten ze niet. Daarentegen hebben ze bijna de
gehele oorlog Gert van Hell als onderduiker gehad, hij hielp
mee op de boerderij en is na de oorlog altijd in contact
gebleven met de familie.Gert van Hell is nu ver in de 90 jaar,
hij herinnert zich nog steeds het fijne thuis van de familie
Schultte.

Onderste rij:

Johanna Schutte, Dina Schutte, Mevrouw Piller (onderduiker),
Willemien Holstege,

Gert-Hendrik Schutte, Gerritie Neerlaar, Tante Gerritie Schutte
Bovenste rij:

Albert-Jan Schutte, Jan — Willem Schutte, Albert-Jan Schutte,

Meneer Piller (onderduiker), Albert — Jan Schutte (zwiep)
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